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Dames en heren,

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering beschouw ik het als een eer om

samen met U deze dag te mogen herdenken. Ik dank U voor Uw vriendelijke en

warme uitnodiging, waaraan ik graag gevolg heb gegeven. Ik meen te kunnen

stellen dat ik hier niet alleen namens de Nederlandse regering ben: mijn

aanwezigheid hier vandaag wordt ook door het Nederlandse parlement en in brede

lagen van de Nederlandse samenleving ondersteund.

Vandaag, 9 december, herdenken wij gezamenlijk Uw familieleden en

dorpsgenoten, die 64 jaar geleden het leven lieten tijdens een actie van

Nederlandse militairen in uw dorp. Een tragische dag voor U en Uw familie en een

indringend voorbeeld van hoe de relatie tussen Indonesië en Nederland in deze

periode heeft kunnen ontsporen.

De Nederlandse regering heeft zeer recent een schikking getroffen met de

betrokkenen, in de hoop dat het hen zal helpen om deze buitengewoon moeilijke

episode in hun leven af te sluiten.

In dit kader wil ik U namens de Nederlandse regering vandaag excuses aanbieden

voor de tragedie, die op 9 december 1947 in Rawagede plaatsvond.

Een ieder van U verwerkt de herinnering aan 9 december op zijn eigen manier. Ik

hoop dat het gezamenlijk onder ogen zien van de gebeurtenissen ons in staat stelt

om de blik ook gezamenlijk op de toekomst te richten, met alle kansen die er zijn

voor een goede en intensieve samenwerking tussen onze beide landen.

Dank U.


